
Er staat een kastje in mijn tuin 

Er staat een kastje in mijn tuin
Met boekjes vol natuurgedichten
Een stoeltje in het groen ernaast
De zon erbij om bij te lichten

Ik zie de vogels vliegen vangen
Lees het tjilpen dat ik hoor
Vang de wind die woorden fluistert
Luisterversjes in mijn oor

Hier adem ik de taal van dichters
Soms heel luchtig, soms heel diep
Het liefste laat natuur zich lezen
In mijn tuin, mijn buitenbieb
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