
In de gemeente Oss zijn vanaf 23 juli 2011 Struikelstenen, 
ook wel ‘Stolpersteine’ genoemd, te vinden. Met de 
stenen gedenkt Oss zijn stadgenoten die in de Tweede 
Wereldoorlog door de nazi’s zijn vervolgd en vermoord 
op grond van hun ras, geloof of wereldbeschouwing. 
Voor zo ver bekend is, gaat het in Oss om 263 slachtoff ers. 

De stenen liggen voor het huis waar het slachtoff er 
destijds woonde. Iedere steen geeft een verdwenen 
stadgenoot een plek terug in onze gemeenschap. 
Ze vormen een blijvende herinnering aan hen die hebben 
geleden onder de verschrikkingen van het toenmalige 
regime.

Struikelstenen zijn gedenksteentjes van 10 x 10 cm 
met een messing bovenkant en de tekst ‘Hier woonde 
... (naam, geboortejaar, jaar en plaats van deportatie, 
datum en plaats van overlijden)…’  Ze heten zo, niet 
omdat je er letterlijk over struikelt, maar omdat je
erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet 
buigen voor het slachtoff er om de tekst te kunnen
lezen.

De maker van de Struikelstenen is de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig, die veel sociaal bewogen kunst heeft 
gemaakt. Zijn motto is ‘Een mens is pas vergeten als
zijn naam vergeten is’. 

Sinds 1994 zijn er in Europa al meer dan 90.300 
Struikelstenen gelegd.

Struikelstenen 
(Stolpersteine)

Struikelstenen en de wandelgids. Foto: Werkgroep Struikelstenen Oss

Struikelstenen Hescheweg 22. Foto: Werkgroep Struikelstenen Oss
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