
Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog 
het enige SS-concentratiekamp buiten Duitsland en 
het door Duitsland geannexeerde gebied. De SS had 
behoefte aan ruimte omdat de doorgangskampen in 
Amersfoort en Westerbork de toenemende stroom 
gevangenen niet meer konden verwerken. 

In tegenstelling tot andere ‘buitenlandse’ kampen werd 
Kamp Vught opgezet naar het model van kampen in 
nazi-Duitsland. Het kamp viel ook rechtstreeks onder 
commando van het SS-hoofdkantoor in Berlijn.

In 1942 werd begonnen met de bouw van 
Konzentrationslager Herzogenbusch, zoals Kamp 
Vught officieel heette. Toen de eerste uitgehongerde,  
afgebeulde gevangenen in januari 1943 uit
Amersfoort aankwamen, was het kamp nog niet af.
Dat mochten de gevangenen zelf afbouwen. De 
miserabele omstandigheden kostten in de eerste 
maanden al enige honderden mensen het leven.

In totaal werden ruim 31.000 mensen tussen januari 
1943 en september 1944 korte of langere tijd opgesloten 
in het kamp. Van hen vonden zeker 749 kinderen, 
vrouwen en mannen in het kamp de dood door 
honger, ziekte en mishandeling. Van hen werden 329 
gevangenen geëxecuteerd op de fusilladeplaats even 
buiten het kamp. Veel gevangenen werden vanuit 
Vught naar vernietigingskampen op transport gezet.
 
De laatste reis van onze stadgenoten eindigde in
een  vernietigingskamp: Auschwitz, Sobibor of
Bergen-Belsen. 
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